Heilige Johannes de Doper Ottersum

JAARGANG 10, NO, 4 - JUNI 2025




INHOUDSOPGAVE I

Inhoudsopgave pag. 1
Berichten en mededelingen vanuit de
Parochiefederatie VOMMMM pag. 2-12

- Woord van de pastoor pag. 2

- Fusie-ontwikkelingen pag. 3-4

- Naam fusieparochie in publicaties pag. 4

- Feestjaar voor geloof en natuur pag. 4-6

- Met bedevaart naar Medjugorje 2025 pag. 7

- Zaterdag 7 juni, dag van bedevaart naar Xanten pag. 8

- Maarten Bloemarts R.I.P. pag. 9

- Oud-rector Piet Cop (87) overleden pag. 9-10

- Brigida-reliek te bewonderen in Middelaar

tijJdens open monumentendag pag. 10-11

- Rooster vieringen VOMMMM pag. 12
Parochieberichten pag. 13 2
Schema diensten VOM pag. 14-15
In memoriam Piet Cop (1935-2025) pag. 15-16
Wie, wat, waar pag. 17-18
Steun de kerk juist nu pag. 19

Nieuws?

Voor de Parochieberichten?

Tip de redactie!

parochiebladottersum@ziggo.nl

——
; —_—

Volgende Parochienieuws

Verschijningsdatum: 30 augustus 2025
Inleveren kopij: 14 augustus 2025

Inleveren via e-mail: parochiebladottersum@ziggo.nl




BERICHTEN EN MEDEDELINGEN VANUIT

DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM

Pastoraal verantwoordelijke:
EE Pastoor Theo Miedema

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek
Website: www.vommmm.nl

WOORD VAN DE PASTOOR I

De vakantietijd nodigt uit om uit te rusten en op kracht te komen.
Of om dingen te doen die anders en afwisselend zijn. Ze kunnen ons iets
kosten, maar dat doen we omdat we een (hoger) doel hebben gesteld.
Misschien gaat u niet naar verre landen maar blijft u dichter bij huis.
Misschien is er veel te doen in een nieuw huis of wilt u niet met de auto maar
met de fiets de regio verkennen. We wonen in een mooi gebied waar veel te
ontdekken is, waar veel geschiedenis is. Ook even over de grens zijn
verborgen pareltjes van cultuur, natuur en ontspanning. Wellicht zijn de
zomermaanden een periode om iets bij te verdienen. Maar ik wens u een
goede vakantietijd toe.

Pastoor Theo Miedema

Q Vakantie

Dit is de tijd De drukte van de dagen Zijn Rijk van samenzijn

die Gij ons gunt de zorgen, zoveel leed is zoveel rijker dan

om te genieten deden uw hartsgeheim onze bange jacht.

van uw wijsheid: vervagen dat er een Aan kinderen, verwonderd,
‘Kijk naar de vogels vader is die zorgt en dan onderling verbonden
in de lucht, waakt. Geeft Hij zomaar, zowaar
de lelies op het veld!’ zijn koninkrijk.

Door Michel T'Joen, pr


http://www.vommmm.nl/

| FUSIE-ONTWIKKELINGEN I

Het kerkbestuur heeft zich gebogen over een nieuw vieringenrooster voor de
komende tijd.

In onze fusieparochie is de Antonius Abt kerk in Mook de parochiekerk.
De andere kerken zijn in de fusieparochie H. Antonius Abt, kerklocaties.

Wij nodigen u uit op zondag 5 oktober om 11.00 uur voor een feestelijke Mis
in de parochiekerk in Mook, waar we de medewerking van alle koren vragen
om gezamenlijk tot een mooie fusieviering te komen.

We zoeken elkaar op om ons geloof samen te vieren en ook om elkaar te
ontmoeten en beter te leren kennen. Het zou mooi zijn om de gelegenheid
te hebben om vanuit alle voormalige parochies samen in één kerk de
eucharistie te vieren. Die gelegenheid moeten we dan ook bieden en
aanprijzen.

We gaan de vieringen meer afstemmen naar Mook. Na kerstmis 2025 en in
het nieuwe jaar 2026 krijgt Mook een wekelijkse zondagsmis om 11.00 uur.
Verder verdelen wij de overige missen op zaterdagavond 19:00 uur en
zondag om 9:30 uur over de overige kerken. Alleen zal de frequentie niet
meer tweewekelijks zijn. De doordeweekse missen worden gehandhaafd
zoals ze nu zijn.

Wat daarbij heeft meegespeeld is de kerkelijkheid, de gang van de
parochianen naar de kerk in hun eigen dorp. Al jaren is in alle dorpen het
kerkbezoek zeer gering, circa 1 a 1,5 % van de inwoners per dorp. Dat
betekent weliswaar dat in de grotere dorpen de kerk nog steeds een aardige
groep parochianen trekt. Maar de aantallen zijn toch te gering. Van de
collecten en kerkbijdragen kan de lokale kerk moeilijk onderhouden worden.
De andere bijdragen (pacht van land en verhuur van een lokale pastorieén
etc.) maken dat we de financiéle balans net in evenwicht kunnen houden.

De jongste generaties zijn helaas afwezig in de kerk. Tekenend is dat er
sinds de Coronatijd slechts een 5 a 7-tal communicanten per jaar zijn, circa
2-3 doopvieringen en 1-2 huwelijken in de 6 voormalige parochies samen.

Hoopvol is dat in de kerken om ons heen (grotere steden) en ook wel in onze
parochie jongeren zijn, die zich bezighouden met existentiéle vragen en zich
oriénteren op allerlei vraagstukken en wat de kerk vervolgens daarover
zegt... Tot dus ver is de stap naar de ingang van de kerk een grote stap.



Als oudere gemeenschap moeten we openstaan voor die signalen en ons
als kerkgenootschap gastvrij opstellen. Dat is alleen maar mogelijk in een
levende, uitnodigende gemeenschap.

Het kerkbestuur zet zich ervoor in dat de kerk in onze regio behouden bilijft,
maar daarvoor moeten we samenwerken en elkaar ook opzoeken in de
eucharistieviering.

Pastoor

NAAM FUSIEPAROCHIE IN PUBLICATIES I

Wellicht is het u al opgevallen dat op de website van de parochie nog steeds
de naam ‘VOMMMM’ gehanteerd wordt. Hetzelfde geldt voor de parochie-
bladen en de kerkberichten in Gemeentenieuws: ook hier staan nog de
namen van de oorspronkelijke parochies.

De reden hiervoor is de volgende: de website is tijdens de afgelopen
maanden omgebouwd naar een nieuwe programmeer-omgeving, omdat het
aanvankelijke systeem niet meer ondersteund wordt. Daarbij was het lastig
om meteen de nieuwe parochienaam erin mee te nemen. Daarom is ervoor
gekozen om de website in eerste instantie om te zetten met de huidige
inhoud. Nu dit proces (bijna) is voltooid, zal in de komende tijd overal
‘VOMMMM'’ vervangen worden door ‘H. Antonius Abt.’

De doorvoering van de parochienaam ‘H. Antonius Abt’, met de overige
dorpen als ‘locaties’ in de overige publicatiekanalen willen we doen op het
moment dat ook op de website overal de nieuwe naam hanteert. Het streven
is om dit vanaf oktober te doen, wanneer ook de gezamenlijke fusie-viering
zal zijn.

FEESTJAAR VOOR GELOOF EN NATUUR I

800 jaar Zonnelied en 1700 jaar Concilie van Nicea

In 2025 vieren we twee bijzondere jubilea die het geloof verdiepen en
verbinden.

Het is 800 jaar geleden dat Sint Franciscus van Assisi zijn beroemde
Zonnelied dichtte: een lofzang op de schepping waarin hij zon, maan, wind
en water als broeders en zusters begroet. Het lied herinnert ons eraan hoe
God spreekt door de natuur.
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Tegelijk herdenken we het 1700-jarig jubileum van het Concilie van Nicea
(325), waar de Geloofsbelijdenis werd geformuleerd: “God uit God, Licht uit
Licht.”

Twee mijlpalen, één boodschap: alles is verbonden in Christus, Heer van de
schepping en het geloof. Laten we in dit feestjaar samen danken, vieren en
hernieuwen.

Zie o.a.: https://franciscaansebeweging.nl/verhalen-en-werkvormen/het-
zonnelied-van-franciscus

Het Zonnelied

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe

en geen mens is waardig uw naam te noemen.

Wees geprezen, mijn Heer door al uw schepselen, \ /
vooral door mijnheer broeder zon,

die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

- .
¢ X
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Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig wie dat dragen in vrede,

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.


https://franciscaansebeweging.nl/verhalen-en-werkvormen/het-zonnelied-van-franciscus
https://franciscaansebeweging.nl/verhalen-en-werkvormen/het-zonnelied-van-franciscus

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.

Wee hen die in doodzonde sterven;

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Geloofsbelijdenis zoals geformuleerd in het concilie van Nicea

Ik geloof in één God de almachtige Vader

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,

eniggeboren Zoon van God,

voor alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,

en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het viees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft

die voortkomt uit de Vader en de Zoon

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden \ /

en het leven van het komend rijk. = Amen.

Y W\l 2
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| MEI BEDEVAART NAAR MEDJUGORJE 2025 I

Drie pastoorsvrienden waaronder ondergetekende bezoeken al enige jaren
het dorpje Medjugorje in Bosnié-Herzegovina. Het is een plaats van gebed
en ontmoeting met God.

Dit jaar hebben we samen met een groep van 16 parochianen uit de
noordelijke parochies van Limburg het dorpje Medjugorje een week lang
bezocht. Voor de bedevaart waren wandelschoenen en een open hart nodig.
We hebben de kruisberg beklommen en de verschijningsberg.

Op zich bescheiden hoogten, maar toch een hele klim voor onze groep.

.

B ; ";‘;)"A [ & R
Dagelijks vieren we de eucharistieviering. We hebben vieringen in verschil-
lende talen bijgewoond: Engels, Duits, Kroatisch en tweemaal in het
Nederlands. Het was een prachtige ervaring om zo de internationale wereld-
kerk te ervaren: samen de geloofsbelijdenis bidden, samen de broederlijk-
heid ervaren van verschillende mensen die op hun levensweg een tocht-
genoot ontmoeten om voor elkaar te bidden en te steunen.
ledereen droeg wat mee in het hart en wat fijn om dat in de H. Mis bij God te
brengen!
Medjugorje is een plaats waar vooral de sacramenten centraal staan en
gevierd worden, in het bijzonder het sacrament van verzoening en de
eucharistie.
We keren terug met een mooie zonnige ervaringen, gebedsvitaminen,
innerlijke sterking en genezing. Volgend jaar zien we elkaar weer, zeiden de
meesten... As God blief

Pastoor Theo Miedema



ZATERDAG 7 JUNI, DAG VAN BEDEVAART NAAR XANTEN I

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar uitgeroepen met thema HOOP.
Hij heeft ook gevraagd om dit jaar op bedevaart te gaan, zo mogelijk naar
Rome te komen.

Dit is voor vele mensen kostbaar.

Daarom is Kapelaan Slavan Brajkovic met het idee gekomen om naar
Xanten te gaan, naar de H. Norbertus, geboren in Gennep en opgegroeid in
Xanten.

Die dag waren we met ruim 50 Pelgrims uit Limburg, uit de parochies Bergen
tot aan Mook.

We waren te gast in de Dom van Xanten. Daar vierden wij om 11.00 uur de
H. Mis.

Pastoor Rik Blom, Pastoor Theo Miedema en Kapelaan Slaven Brajkovic zijn
in de Mis voorgegaan.

Na de viering was er een interessante rondleiding in de Dom van Xanten.
Een uur was veel te kort voor alles wat er te zien was.

Het samenzijn werd afgesloten in het parochiehuis, met tomatensoep of
mosterdsoep en een smakelijk broodje.

Het was een mooie inspirerende, gezegende pelgrims dag samen met de
Heilige NORBERTUS.

Carla Kersten




| MAARTEN BLOEMARTS R.I.P. I

Eind mei werd de redactie geinformeerd over het overlijden van pater
Maarten Bloemarts.

Hij overleed op zaterdag 24 mei 2025 te Heythuysen op
84-jarige leeftijd, waarvan 60 jaar missionair leven in Mali,
. Canada, Jeruzalem en Nederland.

Pater Maarten was verbonden met Milsbeek.

Als hij in Nederland was, bezocht hij zijn ouderlijk huis

waar zijn broer en schoonzus nu wonen. Ook bezocht hij
VA dan de kerk van Milsbeek en Mook om de H. Mis te vieren

+ 4 met onze gemeenschap.

Pater Maarten heeft in Mali een kolossaal werk begeleid, namelijk de
vertaling van de Bijbel en liturgische teksten in het Bomu, de lokale taal.

Hij heeft daarvoor veel erkentelijkheid ontvangen van de lokale kerk.

Voor zijn gezondheidsbehandeling ging hij terug naar Nederland en overleed
uiteindelijk in Sint Charles, het klooster en verzorgingshuis van de Witte
Paters in Heythuysen. Daar is hij bij zijn medebroeders begraven.

Laten we bidden voor hem en voor allen die hem dierbaar waren.
“Om het Woord van God te laten klinken in de taal van het hart”.

| OUD-RECTOR PIET COP (87) OVERLEDEN I

Donderdag 29 mei is in Gennep, Piet Cop, de
oud-rector van het St.-Elisabethziekenhuis
Venray overleden. Pastoor Piet Cop werd
onlangs nog gehuldigd voor het feit dat hij
zestig jaar geleden tot priester werd gewijd.

Hij is geboren in Ottersum en werd destijds
als kapelaan benoemd in Venlo, in de Don
Bosco parochie waarna in 1972 een
benoeming volgde als priester in het ziekenhuis in Roermond, totdat hij in
1983 eenzelfde benoeming ontving voor Venray.
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Piet Cop was een priester die betrokken was en tussen de mensen stond.
Contact met mensen was voor hem dankbaar werk. Hij toonde zich in zijn
werk bezield en gedreven. Zijn werk in het ziekenhuis noemt hij het mooiste
wat hem ooit is overkomen. Zijn belangrijkste taak was luisteren naar alles
wat de zieke mensen en hun familie bezighield: zorgen over de gezondheid,
over het verloop van de operaties, over de toekomst en over de mensen
thuis. ’s Morgens en’s middags ging hij op ziekenbezoek, vaak ook ’s avonds
om nog even te kijken hoe mensen er aan het eind van de dag aan toe waren.
Hij haalde koffie voor het bezoek en waakte vaak mee bij stervenden. Hij
fungeerde vaak ook als vertrouwenspersoon voor personeel. Hij droeg
iedere zondag de Mis op in de kapel van het ziekenhuis. Er kwam dan een
vaste groep kerkgangers van buiten het ziekenhuis. Vaak keerden mensen
terug als ze weer beter waren.

Piet nam op 7 januari 2000 afscheid van het Elisabeth Ziekenhuis. Vele (oud)
medewerkers en patiénten kwamen hem daar de hand schudden. Een blijk
van waardering voor het vele werk en de warme contacten die hij in die
inmiddels 16 jaar opgebouwd had.

Later zou hij wekelijks de Mis opdragen in verzorgingshuis Schuttersveld te
Venray. Nadat het verzorgingshuis gesloten werd verzorgde hij de Heilige
Mis in Smakt. Een paar jaar geleden kwam er een kamer vrij in de
Norbertushof te Gennep. De beslissing was gauw genomen om daarnaartoe
te verhuizen, met het oog op zijn nalatende gezondheid.

De plechtige uitvaartdienst voor Piet werd donderdag 5 juni in de kerk van
H. Johannes de Doper te Ottersum gehouden. (Artikel van omroep Venray)

BRIGIDA-RELIEK TE BEWONDEREN IN MIDDELAAR

TIJDENS OPEN MONUMENTENDAG

De heiligen Lambertus en Brigida zijn de patroonheiligen van de parochie-
kerk in Middelaar, waarbij Brigida de oudste is.

Bij opgravingen in 1948 werden de fundamenten blootgelegd van een tuf-
stenen kerk uit circa 1100. Paalgaten duiden erop dat hier voordien een
houten kapel heeft gestaan. Uit bronnen van het Bisdom Roermond blijkt dat
dit de oorspronkelijke kapel van de heilige Brigida was. Toen Middelaar in
1561 werd ingedeeld bij het nieuw opgerichte bisdom Roermond, kreeg het
Sint-Lambertus tot patroonheilige. Toch bleef de verering van Brigida
levendig. In 1649 noteerde pastoor Jacobus Hendriks: "Onze patrones is Sint
Brigitta of Brigida."”
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Brigida is een legendarische heilige die vermoedelijk rond het jaar 453 werd
geboren in Faughart, lerland, en in 523 overleed in Kildare. Ze was de
beeldschone dochter van een lers stamhoofd, maar bad om onaantrekkelijk
te worden om aan een gearrangeerd huwelijk te ontsnappen. Haar gebed
werd verhoord, waarna ze het beroemde klooster van Kildare stichtte — het
allereerste van lerland.

Brigida staat vooral bekend als patrones van het vee en wordt vaak
afgebeeld met dieren aan haar voeten. Op haar feestdag, 1 februari, werd
vroeger water en brood gezegend dat de boeren aan hun vee gaven — onder
andere aan koeien die niet tochtig wilden worden.

Tijdens de Open Monumentendag dit jaar wordt een bijzondere reliek van de
H. Brigida uit de kluis gehaald. Deze reliek, een botdeeltje van haar
rechterarm, is geplaatst in een zilveren reliekhouder en werd in 1859
geschonken door pastoor Frans van Erp uit Geldrop. Het fragment maakte
oorspronkelijk deel uit van een grotere reliek — de ellepijp van Brigida’s
rechterarm — die nog altijd bewaard wordt in de Brigidakerk in Geldrop. Deze
reliek werd in 1628 en opnieuw in 1837 officieel erkend als authentiek door
respectievelijk bisschoppen Michael Ophovius en Henricus den Dubbelden
van 's-Hertogenbosch. Beide verleenden toestemming de Brigida relikwie in
het openbaar te vereren.

Op de Open Monumentendag kunnen bezoekers een uitgebreide presen-
tatie over de H. Brigida bekijken, gebaseerd op alle bezienswaardigheden
die met haar verering in Middelaar te maken hebben.

De kerk van Middelaar is op de Open Monumentendag zondag 14
september geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Bron: Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland, Eric Venbrux 2022.
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ROOSTER VIERINGEN VOMMMM I
Ven-Zel. | Ottersum | Milsbeek | Middel. Mook Molenh.
28/29 juni 9.30 19.00 Dl:keigr.
s/6juli | 19.00 11.00 9.30
12113 jul 9.30 19.00 11.00
19020 juli | 19.00 11.00 9.30
26/27 jul 9.30 19.00 11.00
23aug | 19.00 11.00 9.30
9110 aug 9.30 19.00 11.00
vr. 15 aug Eﬁggg
16M7aug | 19.00 11.00 9.30
23124 aug 9.30 19.00 11.00
30/31aug | 19.00 11.00 9.30
Dankv. = Dankviering van de Communicanten Eindweg = Bij de Mariakapel aan de Eindweg.
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| PAROCHIEBERICHTEN I

Overleden

Bertha ten Haaf-Botden, weduwe van Piet ten Haaf.
Geboren te Sambeek op 15-08-1925 en overleden te
Beugen op 05-05-2025.

Na de uitvaartdienst op 10-05-2025 heeft de begrafenis
plaatsgevonden in Ottersum.

— Piet Cop, emeritus priester. Geboren te Ottersum op 04-
01-1938 en gestorven te Gennep op 29-05-2025.

Na de uitvaartdienst op 05-06-2025 heeft de begrafenis

aansluitend in Ottersum plaats gevonden.

Doopsel

Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de
derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het
pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken.

Openstelling dagkapel

Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van
10.00 — 17.00 uur. (In verband met reparatie van de hoofddeur is de
dagkapel tot nader bericht gesloten).

Dienstenschema VOM

In principe is er om de 2 weken in elke parochie een Eucharistieviering op
dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum zijn de diensten om de 2 weken op
zondagmorgen om 9.30 uur.

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt
in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl
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SCHEMA DIENSTEN VOM o ]I

Week 28 juni- 4 juli: 13° Zondag door het jaar

Zondag 29 juni 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Piet van Baal en overleden familie,

Woensdag 2 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Week 5-11 juli: 14% Zondag door het jaar

Zaterdag 5 juli 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 6 juli 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 9 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 12-18 juli: 15% Zondag door het jaar
Zondag 13 juli 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar Nick/\Kai
Intenties: Alfred Smits en Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, Karin,
Peter, Netta, May, Theo, Barry en Bram; Harrie Giesbers, ouders
Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans; Leonardus
Verhiilsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry, Alfred en Frans.

Woensdag 16 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Week 19-25 juli: 16° Zondag door het jaar

Zaterdag 19 juli 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 20 juli 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 23 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 26 juli-1 augustus: 17¢ Zondag door het jaar

Zondag 27 juli 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar Nick/Kai

Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen;

Woensdag 30 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek
Week 2-8 augustus: 18¢ Zondag door het jaar

Zaterdag 2 augustus 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 3 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 6 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek
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Week 9-15 augustus: 19° Zondag door het jaar

Zondag 10 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum
Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Kai

Intenties: Anja Cartledge-Snijders

Woensdag 13 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Vrijdag 15 augustus 19.00 uur: Mariaviering kapel de Riethorst
in Middelaar

Week 16-22 augustus: 205" Zondag door het jaar

Zaterdag 16 augustus 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide

Zondag 17 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek

Woensdag 20 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek

Week 23-29 augustus: 215 Zondag door het jaar

Zondag 24 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum

Eucharistie Herenkoor
Misdienaar: Nick/Kai
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen;

Week 30 augustus-5 september: 225 Zondag door het jaar

Zaterdag 30 augustus 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide
Zondag 31 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek
Woensdag 3 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek

| IN MEMORIAM PIET COP (1935-2025) I

Een bijzonder prachtig mens is van ons
~ heengegaan.

= Een man die zich liet voeden door mensen, niet door
regels.

In het vorige Parochie Nieuws, nummer 3, deelde Piet
Cdp nog vol enthousiasme zijn verhaal over zes decennia
priesterschap een leven gewijd aan geloof, gemeenschap
en dienstbaarheid.

Nu moeten we afscheid nemen van een man die niet alleen een priester was,
maar een baken van warmte en wijsheid voor velen.
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Soms kom je iemand tegen die regels kent, maar kiest voor het hart. Zo
iemand was Piet Cop. Op 29 mei 2025 is hij van ons heengegaan, maar zijn
woorden, zijn humor en zijn wijsheid blijven nagalmen.

Met het overlilden van Piet Cép op 29 mei 2025 is een markante, eigen-
zinnige en geliefde ziel heengegaan. Geboren in een boerengezin van acht
kinderen, vond Piet zijn weg niet via een roeping, maar via de werkelijkheid
van het leven: zingend in het kerkkoor en vervolgens, enigszins onver-
wachts, op jonge leeftijd naar het kleinseminarie Rolduc gegaan.

Rolduc bleek geen gevangenis van dogma’s, maar een venster op de wereld.
Daar ontwikkelde Piet zijn scherpe geest tijdens studies in de filosofie en
theologie en groeide het inzicht dat regels zonder menselijkheid hun doel
voorbijschieten. Hij werd kapelaan aan de Leutherberg in Venlo en zette zich
jarenlang actief in voor het bisdom Roermond, een periode waarin zijn kijk
op kerk en geloof verder werd gevormd.

Piet kende de regels van de kerk als geen ander, maar stelde er zijn eigen
geweten tegenover. Zijn gevleugelde uitspraak “kerkelijke regels zijn er niet
om je te laten koeioneren” weerspiegelde zijn diepe verlangen naar mense-
likheid, vrijheid en reflectie binnen het geloof. Hij bleef trouw aan de kern
van de christelijke boodschap, maar verzette zich tegen de starheid van
instituties. Voor Piet was geloof nooit iets om slaafs te volgen, maar iets dat
gevoed moest worden door de ontmoeting met anderen.

Vanaf 1983 bekleedde hij de functie van rector van het St. Elisabethzieken-
huis in Venray, waar hij tot 2000 een baken van rust, wijsheid en nabijheid
was. Zijn kracht lag in het contact met patiénten; juist daar straalde hij en
voelde hij zich op zijn best en de prettige samenwerking met medewerkers
gaf hem zichtbaar plezier en voldoening. In die jaren bleef hij ook erediensten
verzorgen, zolang zijn gezondheid dat toeliet.

Toen zijn krachten afnamen, vond hij onderdak in het Zorgcentrum
Norbertushof in Gennep. Daar overleed hij, zoals hij leefde: waardig, stil, en
met een diepe aanvaarding van het moment. Want, zoals hij zelf zei: “We
leven in het heden; het gebeurt hier en nu. Het verleden boeit mij niet zo en
in de toekomst kan ik niet kijken.”

Laten we hem herinneren zoals hij ons ontmoette: zonder oordeel, met open
handen en een warm hart.

Moge hij rusten in de vrede die hij zo vaak anderen heeft toegewenst.

Reg Cartledge
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| WIE - WAT - WAAR I

Contactadressen:

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl
Mailadres VOMMMM-parochies: administratie@vommmm.nl
Mailadres administratie Ottersum: parochieottersum@vommmm.nl

Pastoor Theo Miedema 024-6961390 of 06-48465001

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van
het VOMMMM: 06-23766873.

Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van

13.30 - 16.00 uur op 06- 42988576

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk,
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.

Huwelijk: aanvragen via pastoor.

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor.

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden:
Indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de
pastoor.

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook
contact opnemen met het secretariaat hiervoor.

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via e- mail:
parochieottersum@vommmm.nl.

Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 25,00.
Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop in
de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op
rekeninghummer van het kerkbestuur onder vermelding van intentie
VOOr .... Op .... (datum intentie).

Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) op pagina 1.
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Spreekuur begraafplaats:
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum.

Openstelling kerk:

Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00
tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de
dagkapel gesloten.

In verband met reparatie van de hoofddeur is de kapel tot nader bericht
gesloten.

Bankrekeningen Kerk en Parochie:
NL 35 RABO 0140602089 voor kerkgebouw — pastoraat — misintenties
NL 70 RABO 0140602429 voor kerkbijdragen

Adressen en telefoonnummers:

Parochie: Heilige Johannes de Doper

Adres: St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
Telefoon: 06-42988576

VOMMMM-telefoon: 06-23766873

E-mail parochie : parochieottersum@vommmm.nl
Internet: www.vommmm.nl

Secretariaat: dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur

Prettige
vakantig!




- .Steun de kerk
YOMMMM J U I ST

Ven-Zelderheide
RK Parochie H. Antonius Abt
NL03 RABO 0140 6063 51

Ottersum
RK Parochie H. Johannes de Doper
NL35 RABO 0140 6020 89

Middelaar
RK Parochie HH.Lambertus en Brigida
NL19 RABO 0131 6328 84

Milsheek
RK Parochie OLV Altijddurende Bijstand
NL46 RABO 0140 6014 06

A Molenhoek
RK Parochie OLV van Zeven Smarten
NL86 RABO0OI131 6319 69

Mook
RK Parochie H. Antonius Abt Mook
NL51 RABO 0131 6142 66

Steunfonds Molenhoek
NL30 RABO 0131 6546 08

Contact: administratic@vommmm.n|

Actie kerkbalans VOMMM




